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barmhartigheid

Zien, bewogen worden en in beweging komen

Missie
De Beweging wil bijdragen aan een wereld waarin barmhartigheid, compassie en mededogen een
essentiéle rol spelen en stem krijgen.

Visie
De begrippen barmhartigheid, compassie en mededogen zijn voor alle mensen verstaanbaar.
ledereen is in staat om op eigen wijze compassievol te zijn en barmhartigheid te doen.

Barmhartigheid speelt overal tussen mensen: in de samenleving, in de werkomgeving, in relaties
tussen mensen, in het persoonlijke leven van mensen. Overal kan een houding van
barmhartigheid het verschil maken. Overal kan een daad of woord van compassie bijdragen aan
een betere wereld.

Als beweging willen wij een bronplaats zijn, een plek van voeding en inspiratie, van waaruit we
samen, in ons werk en onze persoonlijke omgeving, barmhartigheid en compassie uitdragen.
Aandacht vragen voor rechtvaardigheid, menswaardigheid, gelijkwaardigheid en
medemenselijkheid. Opkomen voor kwetsbaarheid. Situaties van onrecht en onbarmhartigheid
aankaarten. Andere mensen toerusten om compassievol te leven en werken.

Strategie

We doen dit door:

- de waarden Compassie , Barmhartigheid en Mededogen opnieuw te laden

- evenementen te organiseren of erin te participeren waar compassie het centrale thema is
- cursussen en leerroutes in compassie op te zetten

- jaarlijks een compassieprijs uit te reiken

- een website rond actualiteit en verdieping van barmhartigheid op te zetten

- ambassadeurs aan te stellen die onze missie de wereld inbrengen

- best practices te ontwikkelen, te verzamelen en te delen

- allianties te sluiten met verwante organisaties en initiatieven

Onze stijl en werkwijze

- menselijk en authentiek

- benaderbaar en zoekend naar verbinding
- licht en kleinschalig

- realistisch en met regelmaat

Hoe gaan we te werk

- zorgen dat het thema barmhartigheid weerklinkt, wordt herkend, wordt verdiept
- relevante en zinvolle activiteiten plannen

- professioneel zijn in onze organisatie en inhoud

- het begrip barmhartigheid centraal houden in alles wat we doen



